
(Dit is het kamplied, uitgetypt. Onderstaand het kamplied op papier zoals het door de leiding 
gemaakt is.) 
 
 
Kamplied. (Het is een nacht, Guus Meeuwis) 
 
Dit verhaal gaat over de familie Vis 
Die woont in het bos 
Als ik me niet vergis 
In de plomp, bij de boom 
Was een woord  
Dat niemand ooit zei 
 
En nog nooit was gehoord 
Tot Apie, het uit moest spreken 
Om de vloek van Ab en Ap weer te kunnen verbreken. 
 
Een bijzonder woord 
Dan is het weer prachtig 
Dan is alles weer normaal 
In bosvak vijfentááááááchtig. 
 
Ma Kreel en Pa Ling 
Wonen in het honderdduizenddingenbos 
Ma Kreel en Pa Ling 
Raken door het rare kleed nu flink de klos 
’t Is een vehaal waarvan ik dacht  
dat ik het nooit beleven zou…… 
Maar deze week beleef ik het met jou 
 
En dan nu: toneel begin maar gauw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


